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In zaaltje van Marc en Nathalie (nr. 19) 

 ‘Zit er iets in de lucht of is het toch de straatnaam die zoveel 

bewoners van de Opvoedingstraat doet grijpen naar de pen (of 

de computer)? Al had de straat dan misschien beter Schrijvers-

straat kunnen heten. Anderzijds zijn de meeste boeken van de 

schrijvers uit de Opvoedingstraat non-fictie dus dat opvoedkun-

dig-kantje laat zich toch ook wel zien. 

Tijdens deze avond horen we graag wat deze schrijvers bewoog 

om te schrijven en hoe dat schrijven liep. Waarin herkenning zit, 

maar zeker ook hoe verschillend hun schrijvers-verhalen zijn. 

De boeken zelf zullen natuurlijk ook aanwezig zijn en kunnen 

aangekocht worden. 

 

'Als ik god schrijf' van Roos Maes (uitgeverij Lannoo) is verschenen in 1999. Dat lijkt wel de pré-

historie maar de boodschap klinkt nog steeds actueel.  

"Bij zoveel drukte staat onze tijd bol van vervlakking en sleur. Ook sensatie en opwinding worden 

immers geprogrammeerd" - aldus deze profetische woorden op de achterflap. 

'Improviseren, communiceren zonder voorschrift', van Nathalie Van Renterghem (Pelck-

mans) beschrijft hoe het toepassen van improvisatieprincipes menselijke interacties thuis en op 

de werkvloer kan versterken. In een wereld die soms verstrikt raakt in de illusie van een te grote 

voorzienigheid, is dit boek een pleidooi voor de kracht van onvoorzienigheid. Een leidraad voor 

het hier en nu. 

‘Vriendelijkheid: het hart van de zelfstandige onderneming’ van Thei Noukens (eigen be-

heer): over de noodzaak van vriendelijkheid in de wereld van het zelfstandig ondernemerschap. 

Vriendelijkheid doet er zowel menselijk als zakelijk echt wel toe. Vriendelijkheid tegenover me-

dewerkers, leveranciers en concullega’s is immers van even groot belang voor een succesvol en 

gelukkig makend ondernemerschap. 

‘Levenszin’ van Jessie Dezutter vertelt over het belang van zin en betekenis ervaren in ons le-

ven, zeker als we ouder worden. Het boek illustreert aan de hand van wetenschappelijk onder-

zoek van het team van Jessie Dezutter hoe we zin en betekenis in ons leven kunnen verliezen en 

hoe we kunnen werken aan het terug construeren van die zin. Het boek legt uit hoe betekenis in 

je leven belangrijk is voor je mentale en fysieke gezondheid en geeft enkele tips. 

‘Diksjonäär van et jömelejer plat’ (Grenz-Echo Verlag), oftewel het woordenboek van het dia-

lect van Gemmenich is het werk van Jean Gerrekens en enkele vrienden die een belangrijk be-

standdeel van het historisch en cultureel erfgoed van hun dorp wilden “redden”. 

Er is ook een website in 3 talen (https://www.joemelejerplat.be) waar doel en ontstaan van het 

werk, maar ook van het dialect zelf worden uitgelegd. 

Van Henri Vits: Geen boek, wel losse flodders. Soms, humoristisch, soms ironisch, soms zelfs 

seksistisch (stel je voor!). Over sport, politiek, katholiek, poëzie, dynastie, kortom over alles wat 

in het leven voorbijrijdt. Nu eens in verse verzen, dan weer in zingende zinnen. Soms om te glim-

lachen, soms om te grimlachen, soms zelfs om te lachen.  Het grootste plezier zat in het schrij-

ven, des te beter mocht er ergens iets van overblijven! 

Luc Vanheerentals schreef sinds 2012 een tiental boeken. Naar aanleiding van de verkiezingen 

schreef hij zowel in 2012, 2018 als recent in 2024 een boek met een overzicht van wat er de 

voorbije legislatuur besproken en beslist werd evenals een stand van zaken in de verschillende 

beleidsdomeinen. Andere publicaties: ‘Betaalbaar wonen in Leuven ???!!!’, ‘Leuvense We-

reldverbeteraars’, ‘Leven zonder auto’, ‘Fifty Ways to Leave your Car’ … In 2024 was er ook 

nog ‘Het Woord bij de Daad’, een transcriptie van vijf debatten die ik in het Groot Ongelijk orga-

niseerde tussen Leuvense politie en experten over wonen, armoede, mobiliteit, klimaat en mi-

gratie. 


